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Pastorale brief 18
Hier ben ik (lona, lied 39)

Ik was daar

toen je leven aanving

en |k vormde je daar

door de liefde van een paar.

Ik was daar toen je leven aanbrak,
en zei: Hier ben ik.

Ik was daar

toen je zacht gewiegd werd,
warme zorg om je heen,

jij, geliefd bij iedereen.

Ik was daar toen je zacht gewiegd
werd,

en zei: Hier ben ik.

Ik was daar

toen je jong en sterk was,

soms meegaand, soms vol strijd,
zoekend naar rechtvaardigheid.

Ik was daar toen je jong en sterk was,
en zei: Hier ben ik.

Ik was daar

toen je huis nog dicht zat,

jij je deuren ontsloot

en de vreemde toegang bood.

Ik was daar toen je huis nog dicht zat
en zei: Hier ben ik.

Ik zal zijn

waar je bent of gaan zal,

tot je lijf het begeeft

en je door de dood heen leeft.

Ik zal zijn waar jij bent of gaan zal.
Ik zeg: Hier ben ik.

In de zomer breekt de tijd aan om pas op de plaats te maken; je even in jezelf terug te
trekken, of tijd te hebben voor elkaar. Je merkt dan vaak dat je een intensief jaar achter
de rug hebt, waarin veel gebeurd is en waarin je hard hebt gewerkt. Soms voelen men-
sen zich onder druk staan omdat er zoveel af moet en de tijd beperkt is.



Niet altijd volgt de zomer op een drukke periode. Het kan ook zijn dat je door
ziekte of andere omstandigheden juist minder kon doen dan je had gewild. Of dat de
Corona periode ervoor zorgde dat je juist veel alleen was in alle rust en tegelijkertijd
onrust en zorgen.

Welke ervaringen heb je in het afgelopen jaar opgedaan? De mooie momenten,

de goede gesprekken, de fijne mensen die je ontmoet hebt.
Maar ook je eenzaam voelen, of onzeker over hoe het verder gaat. Teleurgesteld zijn in
jezelf of in de mensen om je heen. Tegenslag ervaren. Het kan dan moeilijk zijn om uit
de negatieve spiraal te komen en je weer te richten op de positieve dingen om je heen.
Daar is vaak veel geduld en uithoudingsvermogen voor nodig.

Zomertijd. De tijd die je in de vakantie krijgt is ongerepte, ongebruikte tijd; een
geschenk van God om je op te laden en herademen. Letterlijk door diep uit en in te
ademen en alle spanning van je af te blazen. Tijd om jezelf te herscheppen zoals God
de mens schiep en hem de adem inblies. Wie niet op vakantie gaat, en daarvoor kozen
veel mensen deze zomer, leeft van herinneringen of ontspant zich in de eigen omge-
ving. De herontdekking van Nederland. De vraag of je altijd ver weg moet op zoek naar
de grote verhalen en de volgende kick. De heroverweging als we ons afvragen wat we
na jagen en waar we steeds naar op zoek zijn.

In de nieuwe ruimte die ontstaat als je de rust toelaat lukt het beter tot jezelf te
komen en oog te hebben voor de dag waarop bijna altijd wel iets moois gebeurt, maar
je moet er wel oog voor durven hebben. Heel bewust de wind in je haar voelen en de
zon op je gezicht. En dan ontdek je vaak dat je nog lang niet leeg bent, dat er ergens in
je een bron is die opborrelt met nieuwe moed, nieuwe energie en levenskracht.

Anselm Griin de monnik, noemt deze bron, de bron van de Heilige Geest. Hij
zegt: "ergens op de bodem van mijn ziel borrelt de onuitputtelijke bron van de Heilige
Geest'. In je verbeelding voel je het water koel op je huid, op een warme dag als je her-
leeft na een lange inspannende wandeling.

Water om te drinken zodat je je herboren voelt. De bron die in mij borrelt zorgt
ervoor dat ik me bewust word van een kracht die me niet alleen laat, één die boven me
uitstijgt. Een heilzaam beeld noemt Griin dit. Een beeld dat je kunt oproepen waardoor
je jezelf en de wereld om je heen op een andere manier gaat zien en beleven.

Zij is de bron die in je huist. Hij is het die je de kracht geeft jezelf te hernieuwen
en op te ademen. Zij is het die altijd weer nieuwe bronnen aanboort in jezelf en in de
mensen om je heen. Daarom zul je nooit te lang dorst hebben en is er altijd een plaats
om uit te rusten en je voeten te wassen. Wie zich laaft aan de bron in hemzelf ervaart
God die diep op de bodem van de menselijke ziel zijn woonplaats heeft.

Hier ben lk. Zo vaak in het Oude Testament wordt het gezegd. Hier ben k. Ik, die
er altijd al was en in iedere fase van je leven met je meetrekt. Hier ben ik, de bron die
opwelt in je hart.

Vakantie: even afstand nemen, uitrusten, opgaan in de loze tijd en bronnen
slaan, zodat we ondanks de verwarrende Corona tijd weer een goede start zullen maken
in het nieuwe kerkelijke seizoen, te beginnen met een startzondag over het Goede Le-
ven!

Ds. Annemiek Boonstra, met een hartelijke groet mede namens mijn collegae ds. Peter
van Ool en ds. Hester Wouda.

AANMELDEN VOOR EEN DIENST IN AUGUSTUS

Locatie: Dorpskerk
Start: 9.30 uur
Aanmelding via e-mail: aanmeldingdorpskerk@gmail.com tot donderdag vooraf-

gaand aan de dienst om 20.00 uur
Aanmelding via telefoon: 06-14406596 (Don ten Brink), voor de dienst van 23 en 30
augustus aanmelden bij Johannes Algra, tel. 06-49789823. Graag 's avonds bellen
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Video opnamen: https://www.youtube.com/channel/UCK-
GGR _29Q8uVCZibAvJSC8w of via de website van Dorpskerk en Gastkerk

Opmerking: U krijgt melding van uw reservering en in welk deel van de kerk u bent
geplaatst. Neem plaats op het deel van de bank dat voorzien is van een sticker. Sluit zo
ver mogelijk naar achteren aan.

Locatie: Gastkerk
Start 9.30 uur
Aanmelding via e-mail: aanmeldinggastkerk@gastkerkpkn.nl tot donderdag vooraf-

gaand aan de dienst om 20.00 uur

Aanmelding per telefoon: 0594 500997 (Jaap Vlijm) vanaf 23 aug 0594 507624
(Henk Mooibroek)

Aanmelding op website:  gastkerkpkn.nl “aanmelden-kerkdienst”

Video opnamen: http://www.gastkerkpkn.nl/kerkdienst-video-stream/ of via
de website van Dorpskerk en Gastkerk
Geluidsopnamen: Rechtstreekse geluiduitzending via de kerkomroep of de link

op de website van de Gastkerk
Opmerking: U krijgt melding van uw reservering en in welk deel van de kerk u bent

geplaatst. Neem plaats op het deel van de bank dat voorzien is van een sticker. Sluit zo
ver mogelijk naar achteren aan.

KERKDIENSTEN IN AUGUSTUS

Zondag 9.30 Gezamenlijk  Dhr. Jan Koops
16 aug uur Dorpskerk

Zondag 9.30 Dorpskerk Pastor Hilda van Schalkwijk

23 aug uur

Gastkerk ds. Annemiek Boonstra Heilig Avondmaal
Zondag 9.30uur Dorpskerk ds. Hester Wouda Afscheid en be-
30 aug vestiging ambts-
dragers
Gastkerk Pastor André van Aarle

GASTKERK: ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020 MAALTID VAN DE HEER

Het is fijn, ondanks alle beperkingen dat we weer samen kunnen komen in de kerk, en
dat we ieder die dit online of via de kerkomroep kan volgen, kunnen bereiken. Samen
geven we nog altijd geloof en gemeente vorm. De Tafel is het hart van ons geloof en
daarom is het fijn om weer samen Avondmaal te kunnen vieren en dat we door brood en
wijn bemoedigd kunnen worden.

Op 23 augustus zullen we in de Gastkerk de Maaltijd van de Heer vieren. We doen dit
uiteraard met inachtneming van de regelgeving rondom Corona, zodat dit op een veilige
manier kan plaatsvinden. Tijdens de viering zal worden uitgelegd hoe één en ander in
zijn werk zal gaan.

Ik verheug me erop u te ontmoeten op de 23e augustus.

Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra
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OVER DE DIENST VAN 30 AUGUSTUS IN DE DORPSKERK

In deze dienst nemen Ina de Jonge-Vleugel en Yke Luinenburg afscheid als ambtsdragers.
Na hun jarenlange inzet voor de gemeente is er een einde gekomen aan hun termijn.
Beiden zetten zich nog volop in voor het gemeenteleven. Zo doet Ina nu samen met
Paulien van den Andel de ledenadministratie en
Yke blijft in de redactie van de DorpsGast. De
afgelopen periode heeft hij in die functie ook
veel aandacht en tijd gestoken in deze nieuws-
brieven. Yke blijft ouderling met een bijzondere
opdracht; zo kan hij in het landelijke moderamen
zijn taak blijven vervullen. Maar aan de taken als
ouderling komt nu een einde voor Ina en Yke. In
deze dienst willen we hen hartelijk danken voor
hun inzet.

Ria Kloosterhof zou op 15 maart bevestigd wor-
den als ouderling; dat was de eerste dienst die
niet doorging door de corona-maatregelen. We
zijn blij dat ze nu officieel bevestigd kan worden
samen met Hessel Brandsen, die zal worden be-
vestigd als ouderling voorzitter. Een dienst met
een feestelijk tintje dus! We lezen over gaven van
de Geest en het lichaam dat uit vele delen be-
staat. Kees Kugel bespeelt het orgel en Catrien
de Boer is voorzanger.

360 graden kerk

Het ziet er naar uit dat het nog wel even duurt voordat we weer kerkdiensten kunnen
houden zoals we gewend waren. We zien de voordelen van thuis online de viering
(mee)volgen, maar ook de nadelen, zoals het missen van ontmoeting en interactie. Om
de mensen die in de kerk zijn en degenen die thuis mee vieren te verbinden wil ik graag
experimenteren met vormen van vieren rondom de kerkdienst. Dit wordt wel de ‘360
graden kerk’ genoemd: de cirkel van online en offline vieren worden verbonden tot een
cirkel. Ik wil je daarom uitnodigen om mee te doen aan de voorbereiding van de dienst
van 30 augustus. Hiervoor krijg je in de week vooraf aan de dienst een mailtje met een
afbeelding/ filmpje, een bijbeltekst en een vraag hierbij. De reacties zal ik verwerken in
de dienst. Als je hieraan mee wilt doen dan graag je mailadres doorgeven aan
h.j.wouda@gmail.com/ 06-19704879.

Ds. Hester Wouda

PASTORALE MEDEDELINGEN

Dorpskerk: Pastoraat en inloopuur

De eerste week na onze vakantie ben ik voor het eerst sinds lange tijd weer met de trein
naar Zuidhorn gereisd. Het was fijn om mijn fiets weer uit de schuur te halen bij Klein
Hanckema en de banden op te pompen. Alsof er niets gebeurd is, weer lekker op de fiets
door Zuidhorn. Alleen is de realiteit dat nog niet alles als vanouds is. Als je de nieuws-
berichten leest dan besef je hoe belangrijk het is om de richtlijnen en maatregelen in acht
te blijven houden.

Daar houd ik rekening mee bij het bezoekwerk. Bezoeken doe ik in deze tijd na overleg,
binnen met voldoende afstand of in de tuin. Het is ook mogelijk om in Klein Hanckema af
te spreken of tijdens een wandeling. Wilt u graag dat ik langskom voor een praatje of een
kennismaking, of samen een rondje lopen, dan hoor ik het graag. Wilt u liever nog geen
bezoek over de vloer dan kunt u natuurlijk ook bellen. Laat een bericht achter als ik er
niet ben, dan bel ik z.s.m. terug.
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Wil je gewoon even langslopen dan kan dat tijdens het inloopuur. Deze maand ben ik op
woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur te vinden bij de Open Kerk. Graag tot ziens/
horens!

Hester Wouda h.j.wouda@gmail.com / 06-19704879

Gastkerk:
Geboren

ONTVANGEN IN GELOOF

TEKEN VAN HOOP

GEBOREN UIT LIEFDE

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van us lyts leaf

jonkje

Daniél Wouter, geboren op 24 juli 2020

Frans en Hanna van der Heide — de Vries

Zonstraat 2, 9801 VW Zuidhorn
Overleden
Op zondag 26 juli 2020 is overleden op de leeftijd van 69 jaar mevrouw Annegien Ja-
kobs-Hummel. Zij is geboren te Adorp op 17 februari 1951. Zij was 50 jaar gehuwd
met Geert Jakobs en woonde te Biriltil, Brilweg 28. Ze laat, naast haar man, een dochter
en twee kleinkinderen na.
Het afscheid was op vrijdag 31 juli bij zaal Balk waarna de crematie in familiekring te
Eelderwolde heeft plaatsgevonden.

Vanwege de toenemende zorgbehoefte is Gerrit Jan maandag
10 augustus verhuisd naar de Capellastraat 51 9801 VC te
Zuidhorn.

Het was een verrassing dat zondag 9 augustus na afloop van
de ochtenddienst een mooi boeket bloemen werd bezorgd op ons adres in Noordhorn.
Hartelijk dank hiervoor, Gerrit Jan en Hanny van der Horn

BLOEMEN

In de afgelopen weken zijn bloemen gebracht met een
hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die
er blij van wordt, geef het dan door aan de scriba’s!

Mevrouw Henny Eleveld, Stationsweg

De heer Gaaike Schuiringa, Emmalaan

Theo en Tiny Roffel, Hooglanden 29

Gerrit Jan en Hanny van der Horn, Norritsstraat 7 in
Noordhorn

COLLECTEDOELEN VOOR DE MAAND AUGUSTUS

Zondag 16 augustus - Kerk In Aktie zomerzending
Rwanda

Zondag 23 augustus - Diaconie

Zondag 30 augustus - Mensenkinderen
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KiA Zomerzending Rwanda

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is
onder de dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf
niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma’s dan hun
ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit zich snel ont-
~ wikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen
gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De kerk wil
jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw
il steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer
of artiest. Ze leren over administratie en financién, spaargroepen,
leiderschap, maar ook media, poézie, drama, verhalen vertellen,
schilderen, moderne of traditionele dans, muziek, sport, zang.

o T RS
Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?
o voor 120 euro krijgt een jongere een training in ondernemerschap
e voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
e voor 277 euro wordt een gespreksleider in verzoeningsgesprekken opgeleid

Diaconie

De diakenen wegen samen af voor welke doelen steun wordt gevraagd aan de gemeente.
Gelukkig kunnen we daarbij op u rekenen!

Dat gaat vaak om inzamelen van collectegeld voor de helpende hand, die in de meest
schrijnende situaties ver weg of dichterbij, wordt uitgestoken. Maar soms gaat het ook
om heel praktische hulp die u en wij zelf kunnen bieden. Een actueel voorbeeld daarvan
is nu het boodschappen doen voor mensen die het niet zelf kunnen, vanwege infectiege-
vaar. De boodschappendienst wordt iedere nieuwsbrief genoemd en voorziet in een be-
hoefte. Zo dichtbij kan het dus zijn.

Maar de behoefte aan hulp is soms ook verder weg. Bij het kiezen voor passende en ef-
fectieve projecten laten we ons leiden door Kerk in Actie. En bij acute nood in de wereld
kiezen we soms om die voorrang te geven.

Samen met u proberen we medemensen te bereiken met steun die zo ontzettend nodig

is, ver weg en dichtbij. Uw bijdrage is daarbij van harte welkom.

Mensenkinderen

Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen,
gehandicapten en bejaarden in Albani€, Armenié en
Moldavié voor wie niemand anders zorgt. De Stich-
ting werkt alleen via kerken en lokale organisaties.
Stichting Mensenkinderen verleent materi€le en im-
materi€le hulp aan mensen die lijden onder armoede
of vervolging. Daarnaast geven zij voorlichting om
groepen en individuen te motiveren zodat deze be-
trokken raken bij het helpen en dienen van de naaste
in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke or-
ganisatie is, wordt hulp verleend ongeacht religie of

etnische achtergrond.

Met uw steun draagt u bij aan de hierboven genoemde activiteiten. De diaconie beveelt
deze collectedoelen van harte bij u aan!

Gelukkig kunnen we onze collecteafdracht weer doen tijdens een kerkdienst. Maar als u
er niet bij bent of kunt zijn, kunt u uw gift ook overmaken onder vermelding van het
collectedoel op:

NL 89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL 22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn



DEURCOLLECTE SEPTEMBER 2020
Hulp voor getroffenen explosie Libanon
Door de enorme explosie in de haven van
Beiroet zijn zeker 100 doden en duizen-
den gewonden gevallen. Zeker de helft
van de stad is beschadigd en 300.000
mensen zijn dakloos. De nood is hoog:
Libanon zucht al onder een zware econo-
mische crisis en de gevolgen van de co-
ronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp ge-
start via het internationale kerkelijk net-
werk en via de eigen partners ter plekke.
Uw steun voor Libanon is zeer hard no-
dig!

Zoals u inmiddels gewend bent, is er elke 1° zondag van de maand een deurcollecte in
zowel de Dorpskerk als de Gastkerk. De 1° zondag van september zullen we dan ook de
deurcollecte bestemmen voor deze ramp

Wat kan Kerk in Actie doen met uw geld:

25 euro: dekens en matrassen voor 1 gezin

66 euro: 1 maand voedselpakket voor 1 gezin

340 euro: materialen om een huis te herstellen

De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte
_ bij uaan. U kunt onder vermelding van deurcollecte
" Explosie Beiroet ook een gift overmaken op:

NL 89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL 22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

Op www.kerkinactie.nl kunt u meer lezen over de betrokkenheid van Kerk in Actie en zij
roepen ook op om de slachtoffers van deze ramp in uw gebed op te nemen.

PREEKVOORZIENING

Evert Bekkema en Arnold van Dam hebben
met plezier deze taak, die veel regelwerk en
overleg met gast-predikanten vraagt, tot nu
toe uitgevoerd.

De preekvoorziening is op dit moment on-
derwerp van gesprek in de kerkenraad. De
kerkenraad wil deze taak op een nieuwe ma-
nier vormgeven. Om dit mogelijk te maken
hebben Arnold van Dam en Evert Bekkema
besloten hun taak als preekvoorzieners te
beéindigen. Zij zullen vooralsnog de lo-
pende zaken behartigen.

Nieuwe zaken zoals de invulling van het
preekrooster voor het jaar 2021 komen la-
ter aan de orde. Wij zijn hen zeer erkentelijk
voor hun inzet. Evert Bekkema en Arnold
van Dam hebben de afgelopen jaren veel tijd
aan deze belangrijke taak gewijd
en deze met veel inzicht en accuratesse uitgevoerd.

Zij zijn bereid om hun opvolgers in te werken en hun expertise over te dragen.

Lijkt u de preekvoorziening een leuke klus of weet u iemand waarvan u denkt die zou dit
kunnen doen, mailt u dan naar de scriba, scriba@gastkerkpkn.nl
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NIET DOORGAAN GOEDZOOIMARKT IN OKTOBER

Wij van de activiteitencommissie hebben besloten dat de Goedzooimarkt in oktober NIET
door kan gaan.

Met de volgende argumentatie:

Helaas bleken er nu nog zo veel onzekerheden te zijn over wat wel en niet kan in oktober,
dat starten met de voorbereiding gepaard moet gaan met veel extra vragen en onzeker-
heden. Dus nu starten met de voorbereiding heeft weinig zin.

Ook als blijkt dat de regels voor evenementen zoals de Goedzooimarkt verruimd gaan
worden, dan blijft toch onze eigen verantwoordelijkheid bestaan.

Wij als activiteitencommissie vinden daarom dat, zolang er geen vaccinatie is tegen het
virus, de kwetsbare onder ons risico blijven lopen. Misschien heel weinig, maar het risico
blijft re€el en wij vinden dat ook deze groep zonder zorgen de Goedzooimarkt moet
kunnen bemannen en bezoeken. Dat kunnen we niet garanderen.

Gelukkig zijn de vooruitzichten hoopvol voor volgend jaar en daarom blijven we positief
en gaan ervan uit dat we in 2021 weer een Goedzooimarkt kunnen organiseren.

Heeft u al spullen voor ons bewaard of zou u ervoor gaan zorgen. Helaas dit jaar geen
afname. Maar misschien lukt het om het een jaartje te bewaren. Bij voorbaat onze harte-
lijke dank.

De activiteitencommissie

HALLO JONGENS EN MEISJES,

De zomervakantie is alweer bijna voorbij. Maandag beginnen de scholen weer en op
zondag 23 augustus is er weer kindernevendienst in de Dorpskerk en de Gastkerk. Ik
bedacht me dat het dan al bijna een half jaar geleden is dat er voor het laatst kinderne-
vendienst in onze kerken was! Zonder dat we het wisten was het op 8 maart de laatste
keer. 's Ochtends was er kindernevendienst en 's middags Kliederkerk. Het is gek hoe
snel die tijd voorbij gegaan is en toch ook weer niet.

In de vakantie ervaar je de tijd vaak anders dan wanneer je naar school
gaat. Dan heb je weer iedere week hetzelfde ritme van school, sport,
muziek, afspreken... Je ouders zijn misschien ook weer druk met werk.
Hoe kun je dan nog iets van die vakantie-tijd vasthouden? Kleine rust-
puntjes in de dag, momenten met echte aandacht, voor elkaar en voor
God. Op geloventhuis.nl zag ik een leuk idee om met je gezin te probe-
ren. Je kunt daarvoor een GSM-doosje maken. GSM betekent dan ‘Geen
Sociale Media'. Je zoekt een doosje waar de grootste telefoon van je
gezin in past. Die beplak je met mooi papier en letters (zoals ‘tijd voor
elkaar’ op het plaatje) of met mooie stickers. Dan spreek je met elkaar
af hoe je het doosje gaat gebruiken, bijvoorbeeld tijdens het eten. Suc-
ces en misschien tot ziens op 23 augustus!

Namens de KND-leiding van de Gastkerk en de Dorpskerk,

Hester Wouda



Haast je niet

Elk moment is een tikje God

je leeft van tel tot tel.

De tijd verglijdt, de tijd gaat vlot,
de tijd gaat supersnel!

Maar haast je niet, de tijd staat stil
precies daar waar jij bent,

daar ben je wie je wezen wil,
jezelf, in dat moment.

En wie jij bent gaat nooit voorbij,
je bent voor eeuwigheid.

Aan 't eind ben jij dezelfde jij,
maar enkel ... uit de tijd.

Marjet de Jong




